
 

 

 

Rustig en sereen is van ons heengegaan 

 
 

Mevrouw 

Irène Berchmans 
Weduwe van Henri Borremans 

Geboren te Halle op 10 februari 1927 en er overleden in het AZ Sint-Maria op 5 
februari 2019. Gesterkt door het Sacrament van de zieken. 

 
 

Zij leeft verder in de herinnering van: 
 

Jos Borremans, 
Veerle Borremans en Patrick Bardijn, 
Gert Borremans en Marieke Detobel, 

Karen Borremans en Sanjoy Vanderhaegen, 
Christian Borremans en Linda Mertens, 

(†) Wendy Borremans, 
Kim Borremans en Philippe Fontaine, 

Maya Borremans en John Biesmans, 

Monique Borremans en Hedwig Van Rossem, 
Inès Van Rossem en Sander Deridder, 

Michel Borremans en Rita Roosens, 

Leen Borremans en Bert Boex, 
Liesje Borremans en Christophe Severs, 
      haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, 
 

haar broer, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten, 
 

de families Berchmans, Borremans, Peetroons en Herremans. 
 
 

Met dank aan iedereen die haar met de beste zorgen heeft omringd.  
 

 

We nemen afscheid van Irène in het crematorium van Brussel, 
Stillelaan 61 te 1180 Ukkel, op dinsdag 12 februari 2019 om 11.15 uur. 

 
 

 Wij komen samen in het crematorium vanaf 11 uur. 

 
 

Om 14.30 uur wordt de urne begraven in het urnenveld op de begraafplaats van Halle. 
 

 

Rouwadres: 
Uitvaartverzorging Wim Vanderlinden – T.a.v. Familie Borremans 

Ninoofsesteenweg 79 – 1500 Halle – 02/361.64.74. 
 

Condoleren kan ook via: www.wimvanderlinden.be 

 
 

Al een lange tijd zijn we je kwijt. Je was er wel en ook weer niet. 
Vaak deed ons dat veel verdriet. Je ging steeds verder van ons vandaan. 

Tenslotte moesten wij je laten gaan. 

http://www.wimvanderlinden.be/

