
Verder leven in de harten  
van hen die je liefhad  

is nooit sterven. 
 

 
 

Met droefheid melden wij u het overlijden van 

 

De heer 

Jean-Pierre Baudewijns 
 

Echtgenoot van Maryvonne Wargnies 
 

Geboren te Etterbeek op 16 oktober 1952 
en overleden te Anderlecht in het Erasmusziekenhuis op 22 juli 2019. 

Gesterkt door de Ziekenzalving. 
 
 

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt 
uitgenodigd, zal opgedragen worden in  

de Sint-Jan de Doperkerk te Huizingen (Torleylaan)  
op zaterdag 27 juli 2019 om 10 uur. 

 
We komen samen in de kerk vanaf 9.30 uur. 

 
Nadien volgt de begraving in de familiegrafkelder  

op de begraafplaats van Lot. 
 

Jean-Pierre kan begroet worden in het funerarium  
Wim Vanderlinden, Dworpsestraat 106 te 1651 Lot,  

op vrijdag 26 juli 2019 van 19.30 tot 20 uur. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Hij zal steeds verder blijven leven in de herinnering van: 
 
Maryvonne Wargnies,               

zijn echtgenote, 
 

Rudi Piessens (†) Marie-Paule en Philippe Baudewijns – Hamelrijk  
en kinderen, 

zijn dochter en partner,   

 

Marine Piessens, zijn petekind en Jef Vastenavondt,               
zijn kleindochter en partner, 

   
Francine (†) en Modest (†) Baudewijns – Van Schelvergem, 
Henriette en Pierre (†) Baudewijns – De Bot,  
Yvonne (†) en Louis Baudewijns – De Rue,  
Willy (†) Baudewijns, 
Monique (†) en Roger Baudewijns – Michiels, 
François en Mireille Baudewijns – Vigne, 

zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen,  
 

zijn neven en nichten, 
 
de families Baudewijns, Wargnies, Piessens, Hamelrijk   
en Vastenavondt. 
  

 
Rouwadres:  
 

Uitvaartzorg Wim Vanderlinden – t.a.v. Familie Baudewijns 
Dworpsestraat 106 – 1651 Lot – 02.331.01.82. 

Condoleren kan ook via www.wimvanderlinden.be  
 
 
 
 
 
 



Tu n’es plus là où tu étais, 
mais tu es partout là où je suis. 

Victor Hugo 

 
 

Nous avons la profonde tristesse 
de vous faire part du décès de 

 
 
 

Monsieur 

Jean-Pierre Baudewijns 
Epoux de Maryvonne Wargnies 

 

Né à Etterbeek le 16 octobre 1952 
et décédé à Anderlecht à l’hôpital Erasme le 22 juillet 2019. 

Réconforté par le Sacrement des malades. 
 
 

 

La liturgie des funérailles, à laquelle vous êtes  
cordialement invités, aura lieu en l’église  

Sint-Jan de Doper à Huizingen (Torleylaan) 
le samedi 27 juillet 2019 à 10 heures. 

 
Réunion et condoléances à l’église à partir de 9.30 heures. 

 
Ensuite suivra l’inhumation dans le caveau de famille  

au cimetière de Lot. 
 

Un dernier hommage peut lui être rendu au funérarium  
Wim Vanderlinden, Dworpsestraat 106 à 1651 Lot,  

le vendredi 26 juillet 2019 de 19.30 à 20 heures. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il restera toujours dans la mémoire de: 
 
Maryvonne Wargnies,               

son épouse, 
 

Rudi Piessens (†) Marie-Paule et Philippe Baudewijns – Hamelrijk  
et enfants, 

sa fille et son compagnon, 
   

Marine Piessens, sa filleule et Jef Vastenavondt,             
  sa petite-fille et son compagnon, 

   
Francine (†) et Modest (†) Baudewijns – Van Schelvergem, 
Henriette et Pierre (†) Baudewijns – De Bot,  
Yvonne (†) et Louis Baudewijns – De Rue,  
Willy (†) Baudewijns, 
Monique (†) et Roger Baudewijns – Michiels, 
François et Mireille Baudewijns – Vigne, 

ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, 
 

ses neveux et nièces, 
 
les familles Baudewijns, Wargnies, Piessens, Hamelrijk  
et Vastenavondt. 
  

 
Adresse de deuil: 
 

Centre funéraire Wim Vanderlinden – Famille Baudewijns 
Dworpsestraat 106 – 1651 Lot – 02/331.01.82. 
Possibilité de présenter ses condoléances  
via www.wimvanderlinden.be 

 
 
 
 


